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Thế chiến quốc - Aukus - ASEAN (1)
'Vị thế Việt Nam' qua lần tham dự Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản
Aukus: Úc đặt cược lớn vào Mỹ liên quan đến vấn đề Trung Quốc
Hiệp ước Aukus cho thấy sự chuyển dịch quyền lực ở châu Á-TBD
Tập trận với các nước Đông Nam Á : Lá bài cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ
Thao diễn Hải Quân ASEAN tại Biển Đông bị Cambodia cản trở
ASEAN lần đầu tiên tổ chức diễn tập quân sự ở Biển Đông
ASEAN khởi động cuộc tập trận chung đầu tiên ở Indonesia
ASEAN họp thượng đỉnh mở rộng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc
Indonesia cảnh báo ASEAN về sự cạnh tranh ‘tai hại’ khi hội nghị thượng đỉnh Jakarta khai mạc
ASEAN, nhà khổng lồ kinh tế nhưng là « hổ giấy » trên trường quốc tế

'Vị thế Việt Nam' qua lần tham dự Thượng đỉnh G7 mở rộng
tại Nhật Bản
21 tháng 5 2023
Capture à partir de :BBC

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ
tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh G7 mở rộng vào ngày 21/5
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Việt Nam là một trong hai quốc gia duy nhất trong khối ASEAN - bên cạnh
Indonesia - được mời tham dự Thượng đỉnh G7 mở rộng, diễn ra từ
19-21/5 tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

Năm nay, Thượng đỉnh G7 có đến 16 ghế. Bên cạnh bảy
cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới và Liên minh châu
Âu (EU) là sự hiện diện của lãnh đạo từ tám quốc gia là Ấn Độ,
Brazil, Indonesia, Việt Nam, Úc, Hàn Quốc, Comoros và Quần
đảo Cook.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói hội nghị thượng đỉnh
là cơ hội để thuyết phục các nền kinh tế đang nổi trên thế giới
như Ấn Độ và Brazil đưa ra quyết định và ủng hộ cho Ukraine.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Vì sao Việt Nam được mời?

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và người đồng cấp
Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp vào hôm 21/5

Lần gần nhất Việt Nam được mời tham dự Thượng đỉnh G7 mở
rộng là năm 2018 ở Canada. Trước đó là Thượng đỉnh G7
được tổ chức vào năm 2016 tại Nhật Bản và năm 2017 tại Ý.

Theo các chuyên gia về chính trị quốc tế nhận định với BBC,
Nhật Bản muốn nhân hội nghị G7 để thuyết phục các nước
đang phát triển hợp tác sâu rộng hơn với khối G7 khi những
quốc gia này hiện đều tỏ ra thận trọng không chỉ trích Nga, như
Việt Nam.



Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế từ
Taiwan NextGen Foundation và Pacific Forum cho rằng "cam
kết và tầm nhìn của Việt Nam song trùng với tầm nhìn của các
cường quốc kinh tế G7", và "rất thiết thực, phù hợp" với chủ đề
'Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng' của Thượng đỉnh G7 lần
này.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang từ Đại học Victoria Wellington (New
Zealand) đánh giá đây là "cơ hội" cho Việt Nam và Indonesia
"bày tỏ những quan ngại với các lãnh đạo G7 về một loạt các
vấn đề", từ cuộc chiến Ukraine đến tình hình kinh tế toàn cầu
đang chững lại, từ tranh chấp Biển Đông cho đến chủ đề Đài
Loan.

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida trong
cuộc gặp vào hôm 21/5

Ngoài ra, Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng đánh giá việc Thủ tướng
Kishida mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị
thượng đỉnh G7 có tính biểu tượng và giúp thúc đẩy quan hệ
đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia, trong bối cảnh
năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt-Nhật.

Một nhà nghiên cứu khác, bà Hạnh Nguyễn từ Viện Pacific
Forum, đánh giá vị thế của Hà Nội và Jakarta trong khu vực
khiến Nhật mời dự họp.



"Việt Nam và Indonesia đều là các nước có vị thế quan trọng
trong khu vực Đông Nam Á và cũng là đối tác chiến lược quan
trọng của Nhật Bản," bà Hạnh Nguyễn, người cũng đang là
nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Quốc gia Úc nói với
BBC News Tiếng Việt. "Đó cũng là lý do hai quốc gia này được
mời."

"Vị thế Việt Nam" cũng là quan điểm chính thức được truyền
thông Việt Nam nhấn mạnh. Việc Nhật Bản mời Thủ tướng
Chính "cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản, Chủ tịch G7 năm
2023 nói riêng và Nhóm G7 nói chung với vị thế, vai trò của Việt
Nam trong khu vực", trang Thông tin Chính phủ nói.
Các lãnh đạo G7 phát đi tín hiệu sẵn sàng hậu thuẫn Ukraine trong dài
hạn

Ngoại giao 'cây tre'?

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo tham dự Thượng đỉnh mở rộng
G7 tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Nhật Bản

Tuy nhiên, "việc Việt Nam có tận dụng được lợi thế này hay
không còn tùy thuộc vào quyết định và hành động của giới lãnh
đạo Việt Nam", bà Hạnh Nguyễn bình luận.
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Cuộc chiến Ukraine là một trong những trọng tâm trong chương
trình nghị sự G7 năm nay.

Hôm thứ Bảy 20/5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố ông
muốn đảm bảo "nước Nga phải trả giá" cho cuộc chiến tranh tại
Ukraine, và công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào mặt hàng
nhập khẩu từ Nga.

Ngoài Anh, các quốc gia đồng minh Phương Tây của Mỹ sẽ
tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky vào sáng 21/5, bên lề kỳ họp G7

Nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo đã không được báo chí
Việt Nam đề cập cụ thể.

Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng cho rằng cuộc gặp này cho thấy Việt
Nam vẫn tự tin vào phương châm cân bằng chiến lược trong
xử lý quan hệ với các cường quốc.

"Tháng 5/2022, tại CSIS, ông Phạm Minh Chính khẳng định
'Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa'," ông Sáng
nói.

"Dù nhiều lần bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc trong các nghị
quyết lên án chiến tranh của Nga tại Ukraine nhưng Việt Nam
vẫn đề cao tính chính nghĩa và công bằng trong quan hệ quốc
tế. Việt Nam cũng hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Ukraine chịu
ảnh hưởng bởi chiến tranh."

"Cuộc gặp lần này có thể nhằm truyền thông điệp rằng Việt
Nam vẫn thực hiện đúng với cam kết đa phương hoá, đa dạng
hoá quan hệ đối tác trong quan hệ quốc tế, và phát triển quan
hệ với các quốc gia đối tác trên tinh thần hữu nghị."

Ngày 26/4, Việt Nam, Trung Quốc bất ngờ bỏ phiếu ủng hộ một
nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trong đó có đoạn về 'hành động
xâm lược quân sự' của Nga đối với Ukraine.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-65632568


Tuy nhiên, Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng nhấn mạnh "Việt Nam vẫn
xem trọng mối quan hệ 'đối tác chiến lược toàn diện' với Nga,
và cuộc gặp giữa ông Phạm Minh Chính và ông Zelensky chỉ là
cuộc gặp 'bên lề', thay vì được lên kế hoạch và có sự chủ động
từ phía Việt Nam.

Do đó, ông Sáng nói, sẽ là vội vàng nếu xem cuộc gặp là minh
chứng cho 'sự đảo chiều' hay 'quay xe' của Việt Nam trong
chính sách đối ngoại của mình.
Việt Nam, TQ ủng hộ nghị quyết của LHQ có đoạn nói về 'Nga xâm
lược Ukraine'

Câu hỏi quan trọng về chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Quan hệ Việt-Mỹ sẽ có chuyển biến trong 'vài tuần, vài tháng' tới?

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang nhận xét, Hà Nội vẫn cần lựa thế
trong việc nêu quan điểm về cuộc chiến Ukraine, bởi nếu công
khai ủng hộ có thêm các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào
Nga, thì kết quả thu được của Việt Nam sẽ "hại nhiều hơn lợi".

"Việt Nam có mối quan hệ lịch sử gần gũi với Nga, vốn là quốc
gia cung cấp ít nhất 60% nguồn vũ khí và 11% sản lượng phân
bón,' ông nói với BBC. "Vì những lý do này, tôi không nghĩ Hà
Nội sẽ công khai bày tỏ sự phản đối, hoặc ủng hộ, các lệnh
trừng phạt quốc tế thêm nhằm vào Nga. Điều này sẽ tạo các rủi
ro chính trị và kinh tế, và cũng không mang lại ích lợi gì."

Aukus: Úc đặt cược lớn vào Mỹ liên quan đến vấn đề Trung
Quốc
Capture à partir de :BBC
Frances Mao
BBC News, Sydney
22 tháng 9 2021
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Chụp lại video,
Hoa Kỳ và các đồng minh tập trận vì Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Thông qua việc ký kết hiệp ước Aukus hồi tuần trước, Úc đã hé lộ lập
trường của mình trên thế giới: Úc đang đứng về phía Mỹ liên quan đến
vấn đề Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, đây là một động thái dứt khoát đối với
một quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
AUKUS: Bộ trưởng Pháp lên án Mỹ và Úc ‘nói dối’ về thỏa thuận an
ninh

AUKUS: Tức giận về hiệp ước an ninh Anh-Úc-Mỹ, Pháp triệu hồi đại
sứ

AUKUS: Trung Quốc phản pháo, nói Hiệp ước Mỹ-Anh-Úc là 'vô trách
nhiệm'

Thỏa thuận an ninh với Mỹ (và Anh) mang lại cho Úc một sự
nâng cấp quốc phòng khổng lồ từ lực lượng quân đội mạnh
nhất thế giới.

Nhưng có một món quà kèm theo ràng buộc. Và đang có tranh
luận về việc liệu một quyết định như vậy - được đưa ra mà
không có sự tham vấn công khai - sẽ giúp tăng cường lợi ích
quốc gia của Úc hay không.
Từ trung dung sang 'chọn phe'

Khi Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh, nước này
bắt đầu thách thức sự thống trị của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái
Bình Dương.
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Trung Quốc đã thiết lập lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và
ngày càng tỏ ra quyết liệt đối với các khu vực tranh chấp như
Biển Đông.

Úc từ lâu đã duy trì lập trường không đứng về phía nào giữa
hai cường quốc, nhưng trong những năm gần đây, thái độ của
Úc đối với Bắc Kinh đã trở nên cứng rắn hơn.

Trung Quốc đã bị nghi ngờ can thiệp vào chính trị Úc và các
cuộc tấn công mạng vào các tổ chức chủ chốt.

Căng thẳng càng gia tăng vào năm ngoái khi Úc kêu gọi một
cuộc điều tra về nguồn gốc của virus corona. Sau đó là một loạt
các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với hàng xuất
khẩu của Úc.
Hiệp ước AUKUS cho thấy sự chuyển dịch quyền lực ở châu Á-TBD

Giận Aukus nhưng Pháp có làm được gì riêng?

John Blaxland, Giáo sư an ninh quốc tế từ Đại học Quốc gia
Úc, cho biết đó là khoảnh khắc "a-ha" của Úc.

Ông nói: "Những gì xảy ra là sự nhận thức ngày càng rõ ràng
rằng điều diễn ra trước đó đều không tốt đẹp gì. Chúng tôi đang
đề cập đến một quốc gia đã trở nên không thân thiện một cách
đáng kinh ngạc."

Úc nhận ra rằng họ cần phải cải thiện khả năng phòng thủ của
mình - một cách nhanh chóng.
Lợi thế chính

Trên mặt trận đó, Aukus là một việc làm táo bạo cho một quốc
gia. Hiệp ước sẽ cho phép Úc tiếp cận với các tàu ngầm chạy
bằng năng lượng hạt nhân và tên lửa tầm xa từ công nghệ của
Mỹ.

Richard Maude, cựu quan chức an ninh hàng đầu của Úc và
hiện là Giám đốc chính sách tại Asia Society Australia nhìn
nhận: "Tất cả những điều này là nhằm mang lại ưu thế cho Lực
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lượng Quốc phòng Úc trong một khu vực mà năng lực của lực
lượng quốc phòng của chúng tôi thụt lùi khi so với Trung Quốc.

Nguồn hình ảnh, EPA
Nhà lãnh đạo Australia Scott Morrison mô tả Aukus là "mối quan hệ đối tác vĩnh viễn" với
Mỹ và Anh

Trong trường hợp có xung đột nổ ra, Úc lần đầu tiên sẽ có khả
năng tấn công đối thủ từ xa.
Mỹ nhận được gì?

Đối với Mỹ, việc chia sẻ phần tinh hoa trong công nghệ quốc
phòng của Washington là một thỏa thuận khá lớn.

Nhưng Washington coi thương vụ "một lần" này là bước đi
quan trọng trong những nỗ lực sâu rộng hơn để kiềm chế Trung
Quốc.

Khi Trung Quốc tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực,
hạm đội của Úc - dù quy mô nhỏ và chưa hoàn chỉnh - sẽ là
một số hình thức đối phó kề vai sát cánh cùng với các lực
lượng cơ động của Mỹ, họ nói thêm.

Giáo sư Blaxland nói: "Chúng tôi đang cố gắng bắt kịp bằng
cách phát triển một biện pháp can thiệp đáng tin cậy để giảm
viễn cảnh xảy ra chiến tranh."



"Bởi năng lực quốc phòng hiện tại của chúng tôi cơ bản là
không mạnh. Trung Quốc có thể hành động chống lại chúng ta
mà không bị trừng phạt gì. Đây là điều không thể tha thứ được
về mặt chính trị."
Nhưng điểm yếu là gì?

Các nhà phê bình cho rằng Úc đã từ bỏ sự mơ hồ trong chiến
lược và biến mình thành mục tiêu lớn hơn vì hiệp ước.

Giáo sư Allan Gyngell, chủ tịch Australian Institute of
International Affairs, cho biết: "Cách thức mà hiệp ước được
công bố đã gạt bỏ mọi sự giả vờ rằng Úc không kiên quyết
đứng về phía kiềm chế Trung Quốc về mặt quân sự".

Các nhà phân tích cảnh báo Úc có thể sẽ phải đối mặt với
nhiều đòn trả đũa kinh tế hơn từ đối tác thương mại lớn nhất
của mình.

Tiến sĩ Lai-Ha Chan từ Đại học Công nghệ Sydney cho biết:
"Các nước này còn lâu mới trở lại với trạng thái ngoại giao
chuẩn mực và điều này chỉ có thể làm trầm trọng thêm điều
đó."

Những người khác nói rằng Aukus cũng khiến Úc mắc kẹt với
Mỹ trong nhiều thế hệ sau này.

Nguồn hình ảnh, ROYAL AUSTRALIAN NAVY



Aukus có nghĩa là Úc và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong các hoạt động trên biển
trong tương lai

Trong tương lai, Úc có thể đấu tranh để giữ quyền tự chủ đối
với các quyết định vì lợi ích tốt nhất của mình. Úc sẽ phụ thuộc
vào công nghệ hạt nhân của nước ngoài.

"Chúng tôi không thể tự vận hành các tàu ngầm. Vì vậy, trên
thực tế, chúng tôi đang nhượng lại một số quyền của mình cho
Mỹ và có thể là Vương Quốc Anh", Giáo sư Gyngell nói.

"Do đó, năng lực tấn công lớn của hải quân Úc sẽ không thể
hoạt động nếu không có sự phủ quyết của Hoa Kỳ."

Ông nói rằng hiệp ước cũng đưa Úc trở thành "một đối tác nhỏ
hơn trong nhóm các quốc gia nói tiếng Anh (Anglosphere)", bất
chấp việc nước này gây ồn ào trong thời gian gần đây về việc
trở thành trung tâm tại châu Á.

"Chúng tôi lại kết giao những người mà chúng tôi cảm thấy dễ
chịu, bỏ đi nỗ lực xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với
những người khác trong khu vực của mình", Giáo sư Gyngell
nói. "Đó là vấn đề."
Các góc nhìn trong khu vực

Ông Maude cũng nhấn mạnh nguy cơ mà Đông Nam Á sẽ
"ngày càng cảm thấy rằng Úc coi an ninh của khu vực như một
thứ mà chỉ các cường quốc phương Tây lớn khác mới có thể
nắm quyền".

Điều này đã gây ra một số phản ứng dữ dội trong nhóm 10
quốc gia Đông Nam Á của ASEAN.

Indonesia đã hủy cuộc gặp với Thủ tướng Australia Scott
Morrison và Malaysia, cảnh báo hiệp ước này là "chất xúc tác
cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân".

Nhà phân tích James Chin, từ Đại học Tasmania, nói rằng
Aukus "củng cố những ý tưởng rằng các ý kiến của các thành
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viên ASEAN ít quan trọng khi so với các siêu cường và cách họ
hoạt động trong khu vực này."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Các cường quốc tầm trung ở châu Á đều đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyền lực
giữa Trung Quốc và Mỹ

Một số nhà phân tích cho rằng nhiều quốc gia châu Á nhỏ hơn
đang vui mừng khi Mỹ, Anh và Úc có những động thái táo bạo.

Các chuyên gia sẽ nói riêng với bạn rằng: "Chúng tôi nghĩ
người Úc quý vị là kỳ quặc, không khéo léo và hiếu nhạy cảm
về văn hóa nhưng chúng tôi không ghét những gì quý vị đang
thực sự làm. Chúng tôi chỉ không thích cách quý vị làm - chúng
tôi muốn quý vị nói chuyện với chúng tôi trước khi làm điều đó
để chúng tôi cảm thấy được quan tâm và tôn trọng hơn," Giáo
sư Blaxland nói.
Nguy cơ đã cận kề

Hầu hết các chuyên gia cho rằng Úc đã nghiên cứu không kỹ
lưỡng chính sách ngoại giao của mình đối với Aukus. Nó cũng
khiến Pháp cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng khi bỏ đi hợp
đồng tàu ngầm trước đó.

https://theconversation.com/why-is-southeast-asia-so-concerned-about-aukus-and-australias-plans-for-nuclear-submarines-168260
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Theo các chuyên gia, đó là một dấu hiệu không tốt, bởi vì quan
hệ quốc tế phần lớn là về ngoại giao - cũng như về các hiệp
ước quân sự.

Các nhà phân tích nói rằng việc Mỹ duy trì vị thế thống trị của
mình trong khu vực là vì lợi ích của Úc - cũng như các nền dân
chủ khác.

Nhưng về cơ bản, giới học giả đang có sự chia rẽ về cách tốt
nhất để đạt được điều đó.

Một số người nói rằng cần phải có một cách tiếp cận thận trọng
hơn; nhiều tiếng nói diều hâu nói rằng Trung Quốc sẽ không
đáp trả bất cứ điều gì ngoài việc phô trương vũ lực.

Một điều có vẻ chắc chắn - chúng ta đang hướng tới giai đoạn
căng thẳng hơn nữa.

Giáo sư Gyngell nói: "Chúng ta đã quen với việc Đông Á là một
nơi sóng yên biển lặng trên thế giới. Điều đó sẽ không còn
đúng nữa".

"Vì vậy, chính sách đối ngoại và quốc phòng sẽ ảnh hưởng
nhiều hơn đến cuộc sống của người dân Úc so với những thập
kỷ trước. Nguy cơ đã cận kề."

Hiệp ước Aukus cho thấy sự chuyển dịch quyền lực ở
châu Á-TBD
Capture à partir de :BBC
Suranjana Tewari
BBC News
16 tháng 9 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-58584184


Nguồn hình ảnh, Getty Images

Với thỏa thuận hợp tác an ninh mới tại Châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ
và Anh Quốc sẽ cung cấp cho Australia công nghệ cùng năng lực triển
khai tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân.

Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng bước đi này không phải để đối
phó với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói thỏa thuận Aukus ra tín hiệu về
sự dịch chuyển biến hóa về chiến lược và chính sách trên toàn
khu vực.

Thời điểm ký thỏa thuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thỏa
thuận được đưa ra chỉ một tháng sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi
Afghanistan, khiến cho có những nghi ngờ về cam kết của Hoa
Kỳ đối với châu Á.

Anh Quốc cũng sốt sắng muốn tham gia nhiều hơn vào Châu Á
- Thái Bình Dương, đặc biệt là sau khi nước này rút khỏi Liên
hiệp Âu Châu và Úc đang ngày càng lo lắng về mức độ ảnh
hưởng của Trung Quốc.

"Đây là một 'chuyện lớn' bởi nó thực sự cho thấy cả ba quốc
gia này đang vạch ra làn ranh giới nhằm bắt đầu đối phó với
những hoạt động hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc
(CCP) ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương," Guy Boekenstein,
giám đốc cao cấp của bộ phận quốc phòng và an ninh quốc gia
của chính quyền North Territory, Úc, nói với BBC.



"Nó cũng công khai cho thấy quan điểm chung của chúng tôi về
vấn đề này và sự cam kết đối với một vùng Ấn Độ-Thái Bình
Dương ổn định và an toàn, điều trong vòng 70 năm qua đã đem
lại sự thịnh vượng cho toàn khu vực, bao gồm cả sự phát triển
kinh tế của Trung Quốc."

Chụp lại video,
Hoa Kỳ và các đồng minh tập trận vì Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Thỏa thuận gồm những gì?

Thỏa thuận liên quan tới việc chia sẻ thông tin và công nghệ
trong một số lĩnh vực, trong đó gồm cả tin tức tình báo và công
nghệ lượng tử, cũng như việc mua bán tên lửa tuần du.

Nhưng tàu ngầm nguyên tử là điểm then chốt. Chúng sẽ được
lắp đặt tại Adelaide ở miền nam nước Úc; với Mỹ và Anh sẽ
cung cấp tư vấn về công nghệ.

"Một tàu ngầm nguyên tử có năng lực phòng vệ ghê gớm và do
vậy có thể bao quát được cả khu vực. Chỉ có sáu quốc gia trên
thế giới có thể có tàu ngầm nguyên tử. Thực sự là chúng có
khả năng ngăn chặn cực kỳ mạnh mẽ mà không không cần
dùng đến vũ khí nguyên tử," Michael Shoebridge, Giám đốc
Quốc phòng, Chiến lược và An ninh Quốc gia tại Viện Chính
sách Chiến lược Australia, nói.

Tàu ngầm nguyên tử có khả năng tàng hình tốt hơn nhiều so
với các tàu ngầm truyền thống. Chúng hoạt động lặng lẽ, di
chuyển dễ dàng và khó bị phát hiện hơn.



Ít nhất sẽ có 8 tàu ngầm được hỗ trợ sản xuất, tuy không rõ liệu
khi nào việc đóng tàu ngầm sẽ được triển khai. Quá trình này
sẽ kéo dài do Úc hiện thiếu cơ sở hạ tầng hạt nhân.

Chúng sẽ không được trang bị vũ khí nguyên tử mà chỉ chạy
bằng năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân.

"Tôi cần phải làm rõ thế này: Úc không tìm cách có được vũ khí
hạt nhân hoặc thiết lập năng lực hạt nhân phục vụ mục đích
dân sự," Thủ tướng Úc Scott Morrison nói.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói thêm rằng sẽ có một giai
đoạn tư vấn ban đầu 18 tháng với các nhóm chuyên gia từ ba
nước, nhằm quyết định cách thức hoạt động của tàu, và để
đảm bảo tuân thủ các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, bước đi này cho thấy Hoa Kỳ và Anh Quốc đang sẵn
sàng có những bước đi lớn trong việc xuất khẩu công nghệ hạt
nhân tới các quốc gia chưa có năng lực hạt nhân, theo bà Tôn
Vân, đồng Giám đốc Chương trình Đông Á tại Trung tâm
Stimson.

Và điều này khiến cho thỏa thuận hợp tác mới trở nên đặc biệt.

"Công nghệ này đặc biệt nhạy cảm. Đây rõ ràng là một ngoại lệ
đối với chính sách của chúng tôi, xét về nhiều khía cạnh. Tôi
không nghĩ rằng sau này, điều tương tự sẽ được thực hiện ở
những trường hợp khác. Đây là trường hợp ngoài lệ, chỉ xảy ra
một lần," một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters, và nói thêm
rằng Washington chỉ từng chia sẻ công nghệ đẩy hạt nhân một
lần duy nhất, đó là với Anh Quốc hồi năm 1958.

Theo báo The Guardian tại Anh (16/09/2021), Hoa Kỳ hiện đã
có tàu đời mới nhất là Virginia-class, do General Dynamics
đóng, là loại có một động cơ nguyên tử, 210MW, tốc độ 25
knot, mang theo tên lửa Tomahawk. Thủy thủ đoàn gồm 15 sĩ
quan và 117 thủy thủ, chuyên gia kỹ thuật. Tàu lớp Virginia hiện
được dùng cả để chống ngầm, và thu thập tin trinh sát, tình
báo.



Anh Quốc sẽ có vai trò cung cấp động cơ nguyên tử cho tàu
ngầm mới của Úc.

Hiện Úc cam kết không dùng đầu đạn hạt nhân để trang bị cho
tàu ngầm nguyên tử, các chuyên gia đều nói ống phóng hỏa
tiễn trên tàu lớp Virginia có thể cải tạo để chuyên chở tên lửa
có đầu đạn hạt nhân trong tương lai nếu cần.
Châu Á sẽ phản ứng thế nào?

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cho thấy sức mạnh
và ảnh hưởng ngày càng tăng của mình tại khu vực.

"Chúng ta nghe thấy những lời lẽ nói về sự hợp tác, rồi sau đó
chúng ta chứng kiến những đe dọa nhắm vào Đài Loan và
những sự kiện tại Hong Kong, và tốc độ quân sự hóa nhanh
chóng tại biển Đông. Cho nên thực sự là khi nói tới các vấn đề
chiến lược thì hoạt động ngăn chặn có vẻ sẽ là thứ duy nhất
hợp lý để đối phó Trung Quốc," ông Shoebridge nói.

Hoa Kỳ cũng đã đầu tư mạnh vào các mối quan hệ hợp tác
khác trong khu vực - với Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan và
Philippines, cũng như Ấn Độ và Việt Nam.

Thỏa thuận này có thể sẽ có lợi cho tất cả các nước trên, theo
ông Shoebridge, khi phải đối diện với những lo lắng trước sức
mạnh đang tăng của Trung Quốc.

"Khu vực này sẽ đánh giá cao điều đó. Đây là một phần của sự
dịch chuyển địa chính trị, thứ đang được dẫn dắt bởi chuyện
trọng đại hơn. Và đó chính là hướng đi mà ông Tập Cận Bình
đang theo đuổi. Tuyên bố này phù hợp với sự tham gia ngày
càng nhiều của các nền dân chủ lớn nhất trên thế giới vào việc
ngăn chặn, không để Trung Quốc sử dụng sức mạnh của
mình," ông Shoebridge nói thêm.

Phản ứng của các nước châu Á được cho là tích cực, ngay cả
khi chỉ là sự thừa nhận thầm lặng.



Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tổng thống Biden sẽ chủ trì cuộc họp gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các lãnh đạo nhóm
'Bộ Tứ' vào tuần tới

Bonnie Glaser, giám đốc chương trình châu Á tại tổ chức
nghiên cứu của Đức, Marshall Fund, nói: "Theo tôi hiểu, từ
những người trong chính quyền - những người đã thảo luận với
các đồng minh và các đối tác có lợi ích từ sự hòa bình và ổn
định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương - thì chuyện này không
hề mang tính tiêu cực. Đã có sự ủng hộ ở khu vực đối với việc
ngăn chặn, và trong việc Hoa Kỳ hiện diện, hiện diện quân sự
tại khu vực."
Tác động đối với quan hệ Úc - Trung

Không nghi ngờ gì, mối quan hệ sẽ thay đổi do kết quả của
thỏa thuận này chính là mối quan hệ giữa Trung Quốc và
Australia.

Hai nước từng là đối tác thương mại quan trọng của nhau, với
lượng đông đảo sinh viên Trung Quốc chọn đi Úc du học.

Tuy nhiên, mối quan hệ chính trị đã xấu đi sau khi Úc hậu thuẫn
cho cuộc điều tra toàn cầu về nguồn gốc của virus corona.

Thỏa thuận mới cho thấy Úc đang tự định vị mình về hướng
Hoa Kỳ và Anh Quốc, nhưng nó cũng là tín hiệu về việc bỏ



phiếu tín nhiệm tại Úc, quốc gia vốn đang muốn thể hiện vai trò
tích cực hơn đối với vấn đề an ninh khu vực châu Á.

"Chỉ với việc Úc có các tàu ngầm hạt nhân thì không có nghĩa
là nước Úc mạnh hơn Trung Quốc. Nó làm thay đổi cán cân
quyền lực trong khu vực. Nếu như Trung Quốc đối diện với tình
hình an ninh tại biển Đông và tại eo biển Đài Loan, nó sẽ ảnh
hưởng tới sự sẵn sàng về mặt quân sự hoặc sự phản ứng đáp
trả mà Trung Quốc sẵn sàng làm. Nó làm thay đổi sự thăng
bằng quyền lực trong khu vực," bà Tôn Vân nói với BBC.

Phản ứng trước thỏa thuận mới, Đại sứ quán Trung Quốc tại
Washington nói rằng các chính phủ có liên quan "cần phải rũ bỏ
lối tư duy Chiến tranh Lạnh và những thành kiến về ý thức hệ
của mình."

Tuy nhiên, phản ứng ở bên trong Trung Quốc thậm chí có thể
còn mạnh mẽ hơn.

"Thế nào cũng có phản ứng cực kỳ gay gắt từ Bắc Kinh... Thỏa
thuận này trao cho Úc và Hoa Kỳ một công cụ nữa trong hộp đồ
nghề cản đường Trung Quốc," William Choong, nhà nghiên cứu
cao cấp từ Viện Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Khu vực,
ISEAS-Yussof Ishak, nói.

Tập trận với các nước Đông Nam Á : Lá bài cạnh tranh
giữa Trung Quốc và Mỹ
Đăng ngày: 02/06/2023
Capture à partir de :RFI

Những tháng gần đây, Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận
với các nước Đông Nam Á. Theo giới quan sát, Bắc Kinh đang
dùng « ngoại giao quân sự » nhằm khẳng định vị thế một đối
tác an ninh thay thế cho Mỹ. Tuy nhiên, những căng thẳng ở
Biển Đông cũng có thể là một áp lực khiến nhiều nước Đông
Nam Á không thắt chặt quan hệ quốc phòng với Bắc Kinh.
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Tàu tuần duyên
của Mỹ và Nhật neo đậu tại Manila, Philippines, ngày 01/06/2023 để tham gia thao dượt
với lực lượng tuần duyên Philippines tại một khu vực gần Biển Đông.AP - Aaron Favila

Trong hai tháng gần đây, quân đội Trung Quốc liên tiếp có
những cuộc tập trận chung với một số nước trong khu vực,
chẳng hạn cuộc tập trận Trung - Lào mang tên Friendship
Shield 2023, tập trận hải quân bắn đạn thật Singapore – Trung
Quốc, thao dượt tuần tra chung Trung Quốc – Việt Nam ở vịnh
Bắc Bộ, hay chiến dịch Golden Dragon 2023 Trung Quốc –
Cam Bốt, mô phỏng cuộc chiến chống khủng bố v.v…
Ngoại giao quân sự của Trung Quốc

Tuy nhiên, trong những cuộc tập trận này, Bắc Kinh chỉ triển
khai những loại trang thiết bị quân sự không mấy tiên tiến, tinh
vi và khả năng phòng thủ thấp. Theo đánh giá của giáo sư Paul
J. Smith, thuộc US Naval War College, được tờ báo Hồng Kông
South China Morning Post trích dẫn, đây thực chất chỉ là một
chiến lược « ngoại giao quân sự » được Bắc Kinh đẩy mạnh
dưới thời ông Tập Cận Bình.

Trong chính sách này, sự « phô bày » và « báo hiệu » là những
thành tố không thể bỏ qua trong ngoại giao quân sự. Thế nên,
chuyên gia người Mỹ này cho rằng Trung Quốc có nhiều khả
năng gia tăng tần suất của những cuộc tập trận như thế trong



khu vực như một phương cách để thoát khỏi điều mà Bắc Kinh
cho là một hành động « bao vây » của Washington.

Mặt khác, nhà nghiên cứu Blake Herzinger, thuộc Trung tâm
Nghiên cứu về Mỹ tại Sydney, đánh giá, khi tổ chức những
cuộc tập trận chung này, Trung Quốc đang tìm cách khẳng định
vị thế như là một đối tác an ninh mới, có thể thay thế Mỹ và
nhiều cường quốc khác. Bắc Kinh cho rằng những cuộc tập
trận làm quen có thể giúp cho Trung Quốc và quân đội các
nước đối tác hiểu nhau hơn và tránh được những vấn đề lớn
hơn.

Nhưng vị thế này của Trung Quốc sẽ rất khó được nhiều nước
chấp nhận do thái độ và hành xử của Bắc Kinh trong những
tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, với những yêu sách quá đáng
tại Biển Đông, những hành động bắt nạt và quấy rối tầu thuyền
các nước trong khu vực. Đối với ông Blake Herzinger, Trung
Quốc không phải là một đối tác đáng tin cậy trong khu vực.
Mỹ vẫn là một «tiêu chuẩn vàng »

Trong khi đó, từ nhiều thập niên qua, các nước Đông Nam Á đã
tiến hành những cuộc tập trận với nhiều đối tác khác trong khu
vực và với phương Tây, chẳng hạn như chiến dịch Balikatan –
tập trận Mỹ - Philippines, chiến dịch Cobra Gold tại Thái Lan
giữa Mỹ với nhiều nước khác tại châu Á; hay cuộc tập trận Five
Power Defense Arrangement giữa Singapore, Malaysia, Úc,
New Zealand và Anh, hoặc thao dượt cứu trợ nhân đạo giữa
Việt Nam và Nhật Bản.

Tóm lại, theo đánh giá của ông Blake Herzinger, trước sự ve
vãn của Trung Quốc, Mỹ và cường quốc quân sự khác, các
nước Đông Nam Á sẽ là bên quyết định tính chất quan hệ quân
sự - an ninh phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Đương nhiên, phần lớn những nước này chọn một mối quan hệ
cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, vài nước sẽ có xu
hướng nghiêng về một phía nhiều hơn phía kia, nhưng «



chương trình huấn luyện, thao dượt của Mỹ vẫn là một tiêu
chuẩn vàng ». Ngoài thiết bị tinh vi hiện đại, những cuộc tập
trận với Mỹ đòi hỏi một sự hợp tác chặt chẽ hơn, và mang tính
liên tác chiến cao hơn, theo kết luận của chuyên gia Blake
Herzinger.

Thao diễn Hải Quân ASEAN tại Biển Đông bị Cambodia cản
trở
June 13, 2023
nguoi-viet

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Cuộc thao diễn Hải Quân
chung tại Biển Đông của các nước Hiệp Hội Các Quốc Gia
Đông Nam Á (ASEAN) có thể gặp trở ngại khi Cambodia ra dấu
hiệu chưa đồng ý.
Hôm Thứ Năm tuần trước, Đô Đốc Yudo Margono, tư lệnh lực
lượng Indonesia, loan báo rằng các đối tác khu vực của liên
minh ASEAN đã đồng ý cùng nhau tổ chức một cuộc thao diễn
chung lần đầu tiên sẽ diễn ra trong Tháng Chín tới đây ở khu
vực biển Natuna, Biển Đông.

Tư lệnh Hải Quân của khối ASEAN họp mặt ở Malaysia ngày 23 Tháng Tám, 2016. (Hình
minh họa: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)
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Theo ông Margono, cuộc thao diễn đặt trọng tâm vào việc tăng
cường đặc tính chính trị “trung tâm ASEAN” của khối. Biển
Đông vốn thường xuyên xảy ra rất nhiều trận bão lớn hằng năm
nên nhu cầu đối phó với thảm họa cũng rất lớn. Tổ chức
ASEAN tuy là một khối liên kết 10 nước với nhau nhưng lại
theo các thể chế chính trị và đường lối ngoại giao khác nhau.

Mỹ, Nhật, Úc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô trên Biển
Đông mà người ta tin nhằm đối phó tham vọng bá quyền bành
trướng muốn nuốt trọn Biển Đông và vươn ra thế giới của
Trung Quốc. Đối lại, Trung Quốc cũng mở hàng chục cuộc tập
trận quy mô hằng năm ở khu vực để cho thấy họ không từ bỏ
tham vọng.

Tuy nhiên, cuộc thao diễn quân sự chung của ASEAN tại Biển
Đông sẽ không bao gồm cả các hoạt động tác chiến, phía
Indonesia loan báo. Đài VOA thuật bản tuyên bố của Tướng
Vong Pisen, tham mưu trưởng lực lượng Cambodia, nói rằng
nước này chưa đồng ý trong khi Indonesia loan báo như tất cả
đã thỏa thuận.

Ông Vong Pisen cho hay tư lệnh lực lượng Indonesia nêu ý
kiến nhân danh nước chủ tịch luân phiên của ASEAN nhưng
Cambodia và “nhiều nước khác” không thấy nêu tên, lại chưa
phản hồi với đề nghị. VOA viện dẫn lời ông Vong Pisen nêu bản
tuyên bố chung của tư lệnh các nước ASEAN họp tuần trước ở
Bali là “không đề cập gì đến việc ASEAN luyện tập quân sự
chung tại Biển Đông.”

Ông này cho hay quân đội Cambodia đang thành lập một nhóm
đặc nhiệm nghiên cứu đề nghị (của Indonesia) và sẽ có phản
hồi chính thức từ Bộ Quốc Phòng Cambodia. Tướng Chhum
Socheat nói với chương trình phát thanh tiếng Khmer của đài
VOA ngày Thứ Sáu vừa qua là quân đội nước họ chưa xác
nhận quan điểm của họ đối với “đề nghị” của Indonesia. Ông ta
còn nói trừ Indonsia, các nước ASEAN còn lại cũng chưa phản
hồi đề nghị của Indonesia.



Bản đồ 10 nước ASEAN. (Hình: ASEAN)

Giới chuyên viên thì nhận định trên chương trình tiếng Khmer
của VOA là nếu diễn ra cuộc tập luyện chung giữa các nước
ASEAN tại Biển Đông, điều này sẽ làm Bắc Kinh tức giận khi
Trung Quốc tuyên bố phần lớn Biển Đông là của nước họ.

Indonesia loan báo cuộc thao diễn Hải Quân chung ASEAN khi
cuộc tập trận của Hải Quân 20 nước vừa diễn ra ở khu vực
Makassar, Indonesia. Liền trước đó là cuộc tập luyện phối hợp
hoạt động lực lượng Tuần Duyên của ba nước Mỹ, Nhật và
Philippines diễn ra ngày 6 Tháng Sáu trên Biển Đông, khu vực
ngoài khơi tỉnh Bataan của Philippines.

Cambodia lâu nay được coi như con cờ của Trung Quốc quậy
phá khối ASEAN mỗi khi nổi lên những vấn đề đi ngược lại
đường lối của Trung Quốc. Bây giờ, đề nghị của Indonesia có
tiến hành được không, vẫn còn là dấu hỏi. (TN) [qd]

ASEAN lần đầu tiên tổ chức diễn tập quân sự ở Biển Đông
Đăng ngày: 19/09/2023
Capture à partir de :RFI
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Lần đầu tiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ
chức diễn tập quân sự. Cuộc tập trận ASEAN Solidarity
Exercices-1 (gọi tắt là ASEX 01-Natuna) 5 ngày, khai mạc hôm
nay, 19/09/2023, diễn ra tại khu vực ngoài khơi phía nam quần
đảo Natuna của Indonesia, sát với khu vực mà Trung Quốc
tuyên bố chủ quyền. Theo nhiều nhà quan sát, cuộc diễn tập
quân sự đầu tiên này là một tín hiệu ‘‘đoàn kết’’ của ASEAN gửi
đến Bắc Kinh.

Lực lượng Vũ trang Indonesia trong lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự ASEAN Solidarity
Exercise tại cảng Batu Ampar, đảo Batam, Indonesia, ngày 19/09/2023.AP - Andaru Kz

Theo Reuters, quân đội Indonesia thông báo đây là một đợt
diễn tập ‘‘không bao gồm các bài tập chiến đấu, nhằm mục đích
phát triển các kỹ năng quân sự phối hợp, bao gồm an ninh
hàng hải và tuần tra cũng như phân phối hỗ trợ nhân đạo và
cứu trợ thiên tai’’. Các thành viên ASEAN đều cử lực lượng
quân đội tham gia. Riêng Miến Điện chỉ cử tùy viên quân sự.
Cuộc tập trận ASEX 01-Natuna lần này có sự hiện diện của
năm tàu chiến từ Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore.
Không quân Indonesia cử trực thăng tham gia.

Trả lời báo giới tại lễ khai mạc cuộc diễn tập ở đảo Batam
(Indonesia), giáp với Singapore, tư lệnh quân đội Indonesia
Margono Yudo nhấn mạnh : ‘‘Bằng cách đoàn kết, chúng ta có
thể duy trì sự ổn định trong khu vực vì lợi ích của người dân”.



Theo AP, khi được hỏi liệu ASEAN có gửi đi một thông điệp
mạnh mẽ hơn chống lại các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc
ở Biển Đông hay không, tư lệnh Margono trả lời: ‘‘Chúng tôi có
lập trường vững chắc về vấn đề này’’, đồng thời cho biết thêm
là khối ASEAN đã đồng ý tổ chức các cuộc diễn tập quân sự
hàng năm. Trong tương lai, diễn tập sẽ được mở rộng hơn với
các cuộc tập trận toàn diện với sự tham gia của lục quân, hải
quân và không quân.

Về địa điểm của ASEAN Solidarity Exercices-1, sau cuộc hội
đàm giữa các lãnh đạo quân sự ASEAN vào tháng 6/2023, khối
dự định tổ chức ở vùng biển bắc Natuna, nơi Trung Quốc thỉnh
thoảng đưa tàu tuần tra tới để khẳng định yêu sách ‘‘chủ quyền
lịch sử’’ đối với khu vực này. Tuy nhiên, Indonesia – quốc gia
chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay – đã quyết định chuyển địa
điểm tập trận tới vùng biển Nam Natuna.

Trả lời báo Nhật Nikkei Asia hôm qua, nhà nghiên cứu
Muhammad Waffaa Kharisma, làm việc tại cơ sở ở Jakarta của
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), khẳng
định cuộc diễn tập quân sự này mang lại ‘‘một luồng sinh khí
mới’’ cho ASEAN trong bối cảnh khối này đang lâm vào tình
trạng ‘‘trì trệ và bế tắc’’ trong nhiều hồ sơ, như đàm phán kéo
dài giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển
Đông, và cuộc khủng hoảng Miến Điện sau cuộc đảo chính
quân sự đầu 2021. Nhà nghiên cứu CSIS khẳng định : ‘‘Cuộc
tập trận báo hiệu với các nước ngoài ASEAN là khối các nước
Đông Nam Á có thể đoàn kết và có khả năng tiến hành các hoạt
động mang tính chiến lược”.

ASEAN khởi động cuộc tập trận chung đầu tiên ở
Indonesia
19/09/2023
Reuters
Capture à partir de :voatiengviet
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Một cuộc tập trận của ASEAN ở Indonesia vào tháng 6/2023.

Các đơn vị từ các quốc gia ASEAN bắt đầu cuộc tập trận quân
sự chung đầu tiên ở Biển Nam Natuna của Indonesia trong bối
cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa các cường quốc và
các cuộc phản đối những hoạt động của Trung Quốc ở Biển
Đông.

Quân đội Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc diễn
tập phi tác chiến dài 5 ngày này nhằm mục đích phát triển các
kỹ năng quân sự, bao gồm an ninh hàng hải và tuần tra cũng
như phân phát hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Tất cả 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) sẽ tham gia cuộc tập trận này, bao gồm cả thành viên
tương lai Đông Timor.

Ông Yudo Margono, người đứng đầu quân đội Indonesia, nói
với các phóng viên sau lễ khai mạc trên đảo Batam của
Indonesia hôm 19/9: “Đây không phải là một hoạt động chiến
đấu vì ASEAN tập trung hơn vào kinh tế. Việc huấn luyện thiên
về các hoạt động xã hội nhiều hơn”.

Cuộc tập trận này, vốn đã bị dời lại vì tính nhạy cảm của địa
điểm ban đầu, được tổ chức trong bối cảnh có những phản đối
ngoại giao về việc Trung Quốc công bố bản đồ “đường 10
đoạn” vào tháng trước, mở rộng tuyên bố chủ quyền của nước
này đối với khoảng 90% Biển Đông.

Cuộc tập trận ban đầu dự kiến diễn ra ở vùng biển cực nam
của Biển Đông, nơi Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.



Philippines, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam bác bỏ bản đồ này
của Trung Quốc, cho rằng nó vô căn cứ. Malaysia cũng đã gửi
công hàm phản đối liên quan đến việc này.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta hồi
đầu tháng này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho
biết đất nước của ông không tìm kiếm xung đột ở Biển Đông,
nhưng có nghĩa vụ “ứng phó với bất kỳ thách thức nào đối với
chủ quyền của chúng tôi”.

Đầu tháng này, Philippines lên án lực lượng hải cảnh Trung
Quốc quấy rối các tàu tiếp tế cho quân đội Philippines trên đảo
ngầm không có người ở thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh
chấp ở Biển Đông.

ASEAN thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong hơn
20 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Philippines và một số thành viên ASEAN khác ngày càng thất
vọng vì bộ quy tắc này không đạt được tiến bộ nào.

Khi được hỏi về căng thẳng địa chính trị gia tăng, ông Margono
của Indonesia nhắc lại rằng cuộc tập trận tuần này mang tính
chất phi chiến đấu.

ASEAN họp thượng đỉnh mở rộng trong bối cảnh cạnh
tranh giữa các cường quốc
Đăng ngày: 06/09/2023
Capture à partir de :RFI

Hôm nay, 06/09/2023, lãnh đạo Hiệp hội Các Quốc gia Đông
Nam Á – ASEAN lần lượt có các cuộc họp với các đồng cấp
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đối đầu giữa các
cường quốc và các căng thẳng trên Biển Đông được cho là
những chủ đề bao trùm các cuộc họp cấp cao này.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230906-asean-h%E1%BB%8Dp-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-m%E1%BB%9F-r%E1%BB%99ng-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-c%E1%BA%A1nh-tranh-gi%E1%BB%AFa-c%C3%A1c-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91c


Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự thượng đỉnh Trung Quốc - ASEAN tại Jakarta,
Indonesia, ngày 06/09/2023. via REUTERS - POOL

Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN+3, quy tụ 10 nước thành
viên của ASEAN và lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc
và Nhật Bản, thủ tướng Lý Cường – đến họp thay chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình – đã bày tỏ quan ngại trước các
chính sách của Mỹ nhằm hình thành những khối tại các vùng
lân cận với Trung Quốc như Bộ Tứ - QUAD (Mỹ, Nhật, Úc và
Ấn Độ) hay liên minh AUKUS (Úc, Mỹ, Anh).

Ông Lý Cường cho rằng « những bất đồng và tranh cãi có thể
nảy sinh giữa các nước vì những hiểu lầm, khác biệt lợi ích,
hay những can thiệp từ bên ngoài ». Trước thủ tướng Nhật Bản
Fumio Kishida và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng với
nhiều lãnh đạo Đông Nam Á, thủ tướng Trung Quốc cho rằng «
điều cần thiết là không chọn phe, phản đối sự đối đầu giữa các
khối và ngăn chặn một cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới » nhằm
kiểm soát những tranh chấp trên.

Còn trong cuộc họp giữa ASEAN với Nhật Bản, hai bên thống
nhất hình thành Quan hệ Đối tác Chiến lược thông qua các
chương trình hợp tác cụ thể, đôi bên cùng có lợi. Thông cáo
chung kết thúc cuộc họp khẳng định « Nhật Bản là đối tác tích
cực nhất của ASEAN, quốc gia ủng hộ hàng đầu cho việc triển
khai Tầm nhìn ASEAN về vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. »

Theo phát biểu của tổng thống Widodo, việc tăng cường hợp
tác với Nhật Bản có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ
tầng cơ sở của ASEAN với chi phí hàng năm là 184 tỷ đô la. Về



phần thủ tướng Fumio Kishida, ông cũng cho biết Nhật Bản sẽ
tăng cường hỗ trợ và hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á
trong 6 lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông và tuần tra
hàng hải.

AFP lưu ý, các cuộc họp trong ngày hôm nay có tầm quan trọng
khu vực trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Đông Á vào
ngày thứ Năm 07/9, bàn về các thách thức địa chính trị quan
trọng, với sự tham dự của đại diện 18 nước và ngoại trưởng
Nga Serguei Lavrov. Cuộc họp lớn này cũng sẽ là cuộc gặp cấp
cao đầu tiên giữa Nga với Mỹ, mà đại diện là phó tổng thống
Mỹ Kamala Harris, kể từ sau cuộc họp ASEAN cấp ngoại
trưởng ở Jakarta hồi tháng 7/2023.

Indonesia cảnh báo ASEAN về sự cạnh tranh ‘tai hại’ khi
hội nghị thượng đỉnh Jakarta khai mạc
05/09/2023
Reuters
Capture à partir de :voatiengviet

Các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh ở Indonesia, 5/9/2023.

Hôm 5/9, Indonesia cảnh báo khối Đông Nam Á chớ nên bị kéo
vào sự cạnh tranh giữa các cường quốc khi các nhà lãnh đạo
khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm cách xua tan lo lắng
về những rạn nứt trong nỗ lực mưu tìm hòa bình cho Myanmar
và tái khẳng định tính thích đáng của khối có nhiều khác biệt
của họ.

Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên, Tổng thống
Indonesia Joko Widodo kêu gọi khối đề ra “một chiến lược dài
hạn phù hợp và đáp ứng mong đợi của người dân”.

https://www.voatiengviet.com/a/indonesia-canh-bao-asean-ve-su-canh-tranh-tai-hai-khi-hoi-nghi-thuong-dinh-jakarta-khai-mac/7254889.html


“ASEAN đã đồng ý không trở thành ủy quyền cho bất kỳ cường
quốc nào. Đừng biến con tàu của chúng ta thành một đấu
trường cho sự cạnh tranh tai hại”, Tổng thống Widodo, còn
được gọi với tên Jokowi, nói.

“Chúng ta, với tư cách là những nhà lãnh đạo, phải đảm bảo
lèo lái con tàu này đi đúng hướng và chúng ta phải trở thành
thuyền trưởng của nó để cùng nhau đạt được hòa bình, ổn định
và thịnh vượng.”

Được thành lập ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh vào những
năm 1960 để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng, khối
ASEAN đa dạng về chính trị ưu tiên sự đoàn kết và không can
thiệp vào công việc nội bộ của các thành viên.

Nhưng các nhà phê bình cho rằng điều đó đã hạn chế phạm vi
hành động của khối này khi xử lý các vấn đề như của thành
viên Myanmar, nơi bạo lực tràn lan suốt hai năm qua kể từ khi
quân đội tiếm quyền bằng cuộc đảo chính năm 2021.

ASEAN cấm các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar
tham gia các cuộc họp cấp cao nhưng đã xuất hiện những khác
biệt khi Indonesia cố gắng đưa tất cả các bên liên quan vào
thực hiện một kế hoạch hòa bình của khối, trong khi Thái Lan
lại tìm cách đưa các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar vào.

Theo một nguồn tin ở Jakarta và một nguồn tin khác trong khu
vực, hôm 5/9, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đi đến thống nhất
về việc không để cho Myanmar làm chủ tịch hiệp hội vào năm
2026 như dự kiến ban đầu.

Thay vào đó, Philippines sẽ làm chủ tịch vào năm 2026, sớm
hơn một năm so với dự kiến, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.
cho biết trong cuộc họp.

Malaysia hôm 4/9 kêu gọi có biện pháp “mạnh” đối với các
tướng lĩnh Myanmar, vì họ đã tạo ra “trở ngại” cho kế hoạch
hòa bình của ASEAN.



ASEAN, nhà khổng lồ kinh tế nhưng là « hổ giấy » trên
trường quốc tế
Đăng ngày: 05/09/2023
Capture à partir de :RFI

« ASEAN, tâm chấn tăng trưởng » là khẩu hiệu trong kỳ họp
thượng đỉnh của 10 nước Đông Nam Á từ ngày 05-07/09/2023
tại Jakarta, Indonesia. Tuy nhiên, dù trở thành « nhà khổng lồ
kinh tế », trong những năm gần đây, ASEAN vẫn thiếu tiếng nói
trên trường quốc tế, một mặt do thiếu đoàn kết nội bộ để có
một lập trường thống nhất, mặt khác do không muốn can dự
vào « chuyện » của bên thứ ba.

Logo ASEAN tại Jakarta, Indonesia, nhân thượng đỉnh ASEAN lần thứ 43, diễn ra từ ngày
05-07/09/2023. AP - Tatan Syuflana

Theo Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC),
được nhật báo Indonesia Kompas ngày 28/08 trích dẫn, «
ASEAN là nền kinh tế lớn thứ ba của châu Á, lớn thứ năm trên
thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức ». Thị trường
664 triệu dân có tổng GDP lên tới 3.900 tỉ đô la, tăng trưởng
trong năm 2023-2024 dự kiến đạt 5%, so với mức tối đa 3%
của nền kinh tế thế giới.

Đây là « mức tăng trưởng gây ấn tượng mạnh», ASEAN đã «
ứng phó hiệu quả với những cú sốc bên ngoài », vẫn là « khu
vực ổn định và thịnh vượng », theo đánh giá được nêu trong

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20230905-asean-nh%C3%A0-kh%E1%BB%95ng-l%E1%BB%93-kinh-t%E1%BA%BF-nh%C6%B0ng-l%C3%A0-h%E1%BB%95-gi%E1%BA%A5y-tr%C3%AAn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF


cuộc họp của Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN ngày 03/09. Còn
ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh các doanh nghiệp châu Âu
coi ASEAN là « một vùng đầy hứa hẹn và muốn đầu tư », vì «
họ tin chắc là sẽ có lợi nhuận ». Những thành tích về kinh tế
được các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định là nhờ vào « những
lựa chọn chính trị đúng đắn cho người dân và một tương lai
sáng lạn ».
Đã đến lúc thoát khỏi vỏ bọc « hổ giấy » ?

Tuy nhiên, khác với trọng lượng về kinh tế, ASEAN tỏ ra quá
thận trọng trên trường quốc tế. « Các nước ASEAN đã nhất trí
không làm trung gian cho bất kỳ cường quốc nào khác và hợp
tác với mỗi bên vì hòa bình và ổn định », theo tuyên bố của
tổng thống Joko Widodo của Indonesia, nước chủ tịch luân
phiên của ASEAN, trong bài diễn văn khai mạc thượng đỉnh
ASEAN ngày 05/09. Chính lập trường « lách giữa hai rạn san
hô », theo cách gọi của tờ The Jakarta Post, lại khiến hoạt động
chính trị quan trọng thường niên của khối bị nguyên thủ Mỹ và
Trung Quốc coi nhẹ.

Trung Quốc chỉ cử thủ tướng Lý Cường (Li Qang) tham dự,
tổng thống Mỹ lại giao nhiệm vụ cho phó tổng thống Kamala
Harris. Theo trang The Jakarta Post, quyết định của Mỹ cho
thấy ASEAN « ít quan trọng, thậm chí là không hề hoặc không
đủ quan trọng để ông Biden dự hội nghị », trong khi nguyên thủ
Mỹ dự thượng đỉnh G20 và dự kiến công du Việt Nam. Việc lần
thứ hai tổng thống Mỹ bỏ qua thượng đỉnh ASEAN còn cho
thấy Washington không đánh giá cao thái độ của một số nước
thành viên không ủng hộ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương
của Mỹ để đối phó với Trung Quốc.
Lập trường "không chọn phe"

ASEAN luôn cố tỏ ra « đoàn kết và tương ái » để đối phó với «
những thách thức tương lai ngày càng phức tạp vì sự cạnh
tranh của các cường quốc ». Nhưng một số cơ quan truyền
thông Đông Nam Á bắt đầu thắc mắc về chủ trương « trung lập



», « không chọn phe », trong khi ASEAN liên tục phải « hứng
chịu những thất thường của một cường quốc », dù không nêu
đích danh Trung Quốc. Theo trang The Manila Times, đã đến
lúc ASEAN phải chứng minh « không phải là một con hổ giấy ».

Biển Đông là vấn đề gây chia rẽ nhất trong nội bộ ASEAN, vì
một số nước cho là không liên quan đến tranh chấp, trong khi
toàn khối cần một tiếng nói « thống nhất». Ngay trước khi diễn
ra các thượng đỉnh quan trọng (G20, ASEAN), Trung Quốc
công bố bản đồ « đường 10 đoạn ». Tầu thuyền Trung Quốc
liên tục gây hấn để xác quyết chủ quyền ở Biển Đông. « Đoàn
kết và tương ái » mà ASEAN vẫn khẳng định có lẽ sẽ được đưa
ra « thử thách trong việc thuyết phục Bắc Kinh chấp nhận thúc
đẩy đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông », vẫn dậm
chân tại chỗ từ năm 2011.

Trong mắt quốc tế, ASEAN còn bất lực về tình hình Miến Điện
sau hai năm đảo chính, với hàng nghìn người chết, với nội
chiến dằng dai, với các nhà đối lập bị xử tử. Danh sách tội ác ở
Miến Điện còn dài, mà ASEAN thì vẫn « bó tay ».


